
Van vermogensadviseur naar gezondheidsbegeleider : 
 
Toen ik in 2004 mijn levenspartner verloor stond mijn wereld plots op zijn kop… 
Op zoek naar meer bewustzijnsverruiming vertelde een vriend van me over de toen net een 
paar maanden bestaande levensschool… 
Ik volgde als vrije student een cursus en ik was verkocht. 
Ik had nooit gedacht dat ik terug op de schoolbanken zou belanden. 
Maar het voelde niet echt aan als school… 
De levensschool volgen was als een zalige hobby waar je dan ook nog eens vrienden voor het 
leven tegenkomt ! 
Heel mijn leven nam een andere wending en sinds februari 2011 heb ik nu mijn eigen 
praktijk… 
Het is zalig om te werken vanuit je eigen omgeving…geen verplaatsingen meer, minder 
stress,… 
Het is hartverwarmend als je iemand na een voetreflex ziet buiten huppelen, als iemand na 
een dieptemassage minder pijn heeft, als je na een goed gesprek iemand inzicht gegeven hebt 
in zijn situatie zodat hij terug kan bouwen aan zijn geluk, als je een kind kan helpen waardoor 
het zich beter in zijn vel voelt,… 
Dank je wel levensschool… 
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