
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cursus	
  Levenslessen	
  deel	
  1	
  
 
 Het	
  spirituele	
  niveau	
  is	
  een	
  uniek	
  kenmerk	
  van	
  de	
  menselijke	
  soort.	
  Geen	
  enkel	
  ander	
  levend	
  
wezen	
  in	
  deze	
  fysieke	
  wereld	
  stelt	
  zich	
  vragen	
  over	
  de	
  zin	
  van	
  zijn	
  bestaan.	
  Dit	
  spirituele	
  
niveau	
  is	
  tevens	
  het	
  belangrijkste	
  niveau	
  voor	
  de	
  mens.	
  	
  
	
  
Om	
  onze	
  reis	
  te	
  kunnen	
  starten	
  blijkt	
  zelfkennis	
  noodzakelijk	
  te	
  zijn.	
  De	
  thema’s	
  “ken	
  jezelf”	
  
en	
  het	
  “exploreren	
  van	
  je	
  schaduwzijde”	
  staan	
  dan	
  ook	
  vooraan	
  op	
  het	
  programma	
  van	
  de	
  
cursus.	
  We	
  gaan	
  verder	
  met	
  de	
  kunst	
  van	
  het	
  “jezelf	
  zijn”	
  en	
  toch	
  te	
  leven	
  voor	
  het	
  grote	
  
geheel.	
  
	
  
Op	
  onze	
  levensreis	
  zal	
  de	
  innerlijke,	
  intuïtieve	
  stem	
  onze	
  gids	
  zijn.	
  Daarom	
  overlopen	
  we	
  de	
  
procedure	
  voor	
  het	
  contact	
  maken	
  met	
  onze	
  innerlijke	
  stem.	
  We	
  behandelen	
  de	
  thema’s	
  
“toeval	
  en	
  synchroniciteit”	
  en	
  “verlangen,	
  begeerte	
  en	
  onthechting”.	
  	
  
	
  
We	
  leren	
  het	
  onderscheid	
  maken	
  tussen	
  de	
  stem	
  van	
  ons	
  hogere	
  zelf	
  en	
  ons	
  lagere	
  zelf	
  (ego).	
  
	
  
Er	
  zal	
  veel	
  aandacht	
  besteed	
  worden	
  aan	
  de	
  tien	
  spelregels	
  van	
  het	
  leven,	
  die	
  het	
  fundament	
  
zijn	
  van	
  onze	
  levenshouding	
  en	
  die,	
  indien	
  consequent	
  toegepast,	
  een	
  enorme	
  hulp	
  zullen	
  zijn	
  
bij	
  alle	
  aardse	
  problemen	
  en	
  conflicten.	
  
	
  
Vervolgens	
  zullen	
  we	
  ons	
  verdiepen	
  in	
  de	
  onderwerpen	
  “waarneming	
  en	
  projectie”.	
  	
  
	
  
Tenslotte	
  verdiepen	
  we	
  ons	
  in	
  de	
  verschillende	
  vormen	
  van	
  liefde	
  en	
  het	
  verschil	
  tussen	
  liefde	
  
en	
  verliefdheid.	
  We	
  leren	
  dat	
  het	
  fysiek	
  gestalte	
  geven	
  aan	
  ware	
  liefde,	
  de	
  weg	
  is	
  naar	
  
vervulling	
  in	
  het	
  leven.	
  	
  
 

Praktisch:	
  
	
  
Data	
  (schooljaar	
  2015/2016):	
   Donderdag:	
  	
  17/3,	
  24/3,	
  14/4,	
  21/4	
  en	
  28/4	
  2016	
  	
  
Keuze	
  tussen	
  donderdag/zaterdag	
   	
   Zaterdag:	
  	
  	
  	
  	
  19/3,	
  26/3,	
  16/4,	
  23/4	
  en	
  30/4	
  2016,	
  
Vijf	
  lesdagen	
  van	
  9.15u	
  tot	
  16.15u	
  
	
  
Docent:	
  	
   Rob	
  Vaes	
  
Plaats:	
  	
   Leslokaal	
  van	
  De	
  Levensschool	
  	
  

	
  	
  	
   Abdij	
  van	
  Tongerlo	
  (Abdijstraat	
  40,	
  2260	
  Tongerlo)	
  
Lesgeld:	
  	
   300	
  Euro,	
  te	
  storten	
  op	
  rekeningnr	
  BE56	
  9796	
  2609	
  4888	
  
	
  	
   	
  	
  	
  	
  	
   Betaling	
  vóór	
  1	
  maart	
  2016	
  

De	
  prijs	
  voor	
  zelfstandigen	
  die	
  via	
  kmo-­‐portefeuille	
  betalen	
  bedraagt	
  slechts	
  de	
  
helft	
  van	
  het	
  lesgeld:	
  150	
  Euro	
  
(voor	
  info	
  www.kmo-­‐portefeuille.be)	
  

Inschrijving:	
  	
   per	
  mail	
  info@levensschool.be	
  of	
  telefoon	
  011/60	
  16	
  75	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
   EN	
  door	
  storting	
  van	
  het	
  lesgeld	
  
	
  

www.levensschool.be	
  


